
WOENSDAG 17 APRIL

In de klas leert u ons alles over rekenen en Nederlands. Maar ook over de natuur, muziek en

geschiedenis kan u heel tof vertellen. We knutselen veel en hebben ook iedere week lichamelijke

opvoeding, maar toch vind ik het moeilijk om de ganse dag stil te zitten en op te letten.

Ik heb op tv gezien dat het woensdag 17 april opnieuw Buitenspeeldag is. Na school zijn er dan in

mijn buurt heel wat leuke activiteiten met spelletjes en sporten. Alle coole televisiezenders

zenden die namiddag helemaal niets uit.

Wilt u ons daarom die woensdag geen huiswerk geven, alstublieft? Zo kunnen we die namiddag

allemaal naar buiten! Misschien kunnen we die voormiddag ook al eens naar buiten met onze klas

als het mooi weer is?


